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GEDEELDE
GROND

HET THEATER
“Je moet de werkelijkheid zien zoals die is”. 

Dit is de openingszin van de voorstelling Thuislozen door Theater Utrecht. 
Regisseurs Thibaud Delpeut (Theater Utrecht) en Adelheid Roosen 
(Adelheid&Zina) plaatsen je in deze voorstelling op een rommelig plein 
in een stad, bevolkt door ontheemden, thuislozen en thuiszoekers. Zij 
nemen je mee naar de wereld van dak- en thuisloosheid aan de hand van 
verschillende levensverhalen en ervaringen. Zowel de personages als 
mensen uit jouw eigen stad nemen ons mee in hun bestaan - hun heden, 
hun verleden en hun gedroomde toekomst. Ook in deze voorstelling staat 
de vraag hoe wij willen samen-leven centraal.

DE REALITEIT
Futurability organiseert een doeltreffend programma om deze vraag, 
maar ook andere actualiteiten binnen de wereld van dak- en thuislozen, 
bespreekbaar te maken en aan te pakken. Iedereen die te maken heeft 
met dak- en thuisloosheid willen wij bij dit gesprek betrekken. Verhalen, 
observaties en ervaringen uit de dagelijkse praktijk - zo willen we inzicht 
krijgen in de realiteit vanuit verschillende perspectieven. Om daar 
vervolgens wat mee te doen. 

JOUW ERVARING
Wat jij meemaakt, denkt, ziet en vindt is belangrijk. Wat zie je gebeuren? 
Wat ervaar je? Waar loop je tegenaan? Wat zou iedereen moeten weten? 
Hoe word je behandeld? Wat heb je nodig? De wereld van dak- en 
thuisloosheid is divers en complex. Daarom is ieders perspectief niet 
alleen welkom, maar ook noodzakelijk.

MAAK HET VERSCHIL
Wij verzamelen ervaringen en ideeën vanuit allerlei hoeken en zorgen 
ervoor dat deze samenkomen en gehoord worden. Op basis van 
deze informatie kunnen we verbanden leggen, oplossingen vinden en 
verandering teweeg brengen. Om dit zo goed en effectief mogelijk te 
kunnen doen is jouw deelname aan het programma van belang! 
Alleen met jouw verhaal is ons verhaal compleet. 
 
NEEM DEEL AAN HET pROGRAMMA! 
MAIL NAAR THUISLOZEN@fUTURAbILITy.NL

Z.O.Z.

fUTURAbILITy gelooft in de kracht van het vertellen en delen van 
verhalen. De verhalen die we over de wereld van nu vertellen tonen 
onze angst, hoop en visioenen van een gedroomde wereld. Dankzij het 
ontvouwen van al die verschillende perspectieven ontstaat er een basis 
van waaruit we kunnen nadenken over de vraag: 

Hoe willen wij samen-leven?

Verbeelding en verbinding zijn essentiële waarden in onze methodiek om 
samen tot een antwoord te komen. In het programma Gedeelde Grond 
brengen wij iedereen die te maken heeft met dak- en thuisloosheid in 
Utrecht samen. Wij laten de betrokkenen middels diverse ontmoetingen 
hun verhalen delen en naar uiteenlopende onderwerpen binnen het
thema kijken.

:



BRIEFWISSELING

Hiervoor krijg je een gerichte vraag toegestuurd. 
Deze brief komt anoniem terecht bij iemand die 
zich in een hele andere hoek binnen de wereld 
van dak- en thuisloosheid begeeft. 

Jij verstuurd jouw brief en krijgt hier antwoord op. 
Maar je ontvangt ook een brief van iemand om 
zelf op te antwoorden.

Wat wil jij vertellen? Wat ziet de ander 
gebeuren? Wat doet hun bericht met jou? Is er 
iets aan het licht gekomen waar je eerder geen 
idee van had?

Alle brieven bij elkaar vormen een prachtig 
landschap van persoonlijke ervaringen en 
inzichten die worden meegenomen in de 
volgende stappen.

september 2018

BEZOEK VOORSTELLING

Graag horen wij op welke gedachten de 
voorstelling jou heeft gebracht. Wat is jou 
opgevallen? Welke vragen zijn er opgeroepen? 
Heb je ideeën gekregen? Wat vind je belangrijk?  

Je krijgt een (digitaal) formulier toegestuurd om 
dit met ons te kunnen delen.

10 - 13, 24, 25 oktober, 30 november, 1 december

WORKSHOP

Zowel de brieven als (de reacties op) het 
theaterbezoek leveren een scala aan ervaringen, 
gedachten en ideeën op. 

Deze delen wij graag met jou. 

We zullen in een groep samen de opvallendste 
en belangrijkste bevindingen bespreken om daar 
mee aan de slag te gaan.

Tijdens deze workshop denken we verder over 
deze onderwerpen en laten we onze creativiteit 
los op mogelijkheden voor de toekomst. 

Vrij associeren en verbanden leggen, fantaseren, 
en dromen. Maar de stap naar de realiteit zal ook 
gemaakt worden! 

December 2018 -  Januari 2019

1 2 3

GEDEELDE GROND
De toekomst bestaat niet - die moeten we maken. Hoe willen we daar samen richting aan geven? Om tot die verbeelding te komen is ieders perspectief 
niet alleen welkom, maar enorm noodzakelijk. De stad is van iedereen! Laten we samen dromen over onze gewenste toekomst. Om die daarna ook 
samen te verwezenlijken. Het programma bestaat uit drie “ontmoetingen”:

MELD JE NU AAN! MAIL VóóR 20 AUGUSTUS 
NAAR THUISLOZEN@fUTURAbILITy.NL


